
 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen en voorbereidingsgebed 
 
Aanvangslied: 221 vers 1 en 2 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
  zo als een mantel om mij heengeslagen, 
  zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
  ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
  dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
  Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
  waakt over mij en over al mijn gangen. 
  Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
  om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
  Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
  Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aansteken kaarsen 
 
Inleiding 
 
 De aarde zit boordevol hemel  
 en elke struik,  
 hoe gewoon ook,  
 staat in lichterlaaie van God.  
 Maar enkel wie het ziet,  
 doet de schoenen uit.  
 De rest zit er omheen  
 en plukt bramen.  
  Ellisabeth Barrett Browning 
 
Gebed  
 Zoals het licht 
 ons elke morgen 
 nieuw verschijnt, 
 ons wekt 
 en koestert 
 met zijn stralen, - 
 wek Gij God, 
 zo ook mij! 
 Zoals de zon 
 geen dag 
 ons in het donker laat, - 
 laat mij uw trouw 
 ook nu weer dagen! 
  
 Schep doorgang 
 aan wat zorgen baart, 
 wat angst aanjaagt, 
 en zet mij 
 recht weer op mijn voeten: 
 niet moedeloos, 



 

 

 niet hopeloos verlamd, 
 maar opgericht, 
 met opgeheven hoofd 
 tot U, 
 mijn Zon, 
 mijn dag, mijn licht!. 
 Amen. 
  (Sytze de Vries) 
 
 
Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
 1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
 zingende vogels geven hem door. 
 Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
 beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
 2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
 3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Lezing: Hooglied 2 
Hij 
2 Als een lelie tussen de distels, 
zo is mijn vriendin tussen de meisjes. 
Zij 
3 Als een appelboom tussen de bomen van het bos, 
zo is mijn lief tussen de jongens. 
Ik verlang in zijn schaduw te zitten, 
met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. 
4 Hij brengt mij in het wijnhuis, 
boven mij zijn vaandel van liefde. 
5 Verkwik me met rozijnen, 
verfris me met appels, 
want ik ben ziek van liefde. 
6 Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, 
met zijn rechterarm omhelst hij mij. 
7 Meisjes van Jeruzalem, 
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: 
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken 
voordat zij het wil. 
Zij 
8 Hoor! Mijn lief! 
Kijk! Hij komt, 
springend over de bergen, 
dansend over de heuvels. 
9 Als een gazelle is mijn lief, 
als het jong van een hert. 
Kijk! Hij staat al bij de muur. 
Hij blikt door het venster, 
tuurt door de spijlen. 



 

 

10 Mijn lief roept mij toe: 
‘Sta op, vriendin! 
Mooi meisje, kom! 
11 Kijk! De winter is voorbij, 
voorbij zijn de regens, weggegaan. 
12 De bloemen zijn verschenen op het veld, 
nu breekt de zangtijd aan, 
het koeren van de duif klinkt op het land. 
13 De vijgenboom is al vol vruchten, 
de wijnstok rankt en geurt. 
Sta op, vriendin, 
Mooi meisje, kom! 
14 Mijn duif in de rotskloof, 
verscholen in de bergwand, 
laat mij je gezicht zien, 
laat mij luisteren naar je stem, 
want je stem is zo lieflijk, 
je gezicht zo bekoorlijk.’ 
Hij en zij 
15 Vang voor ons de vossen, 
vang die kleine vossen. 
Ze vernielen de wijngaard, 
onze wijngaard vol bloeiende ranken. 
Zij 
16 Mijn lief is van mij, 
en ik ben van hem. 
Hij weidt tussen de lelies. 
17 Nu de dag weer ademt 
en het duister vlucht – 
ga nu weg, mijn lief. 
Spring als een gazelle, 
als het jong van een hert 
over de geurige bergen. 
 
Lied 908 Ik heb U lief, o mijn beminde 
1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 
  die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
  Ik heb U lief, o welgezinde, 
  wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
  Ik heb U lief, o schoonste licht, 
  glans van Gods aangezicht. 
 
2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
  vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
  Ik wil aan U mij overgeven, 
  mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
  Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
  Christus, mijn Bruidegom! 
 
Lezing: 1 Johannes 4 vers 12 
Niemand heeft God ooit gezien.  
Maar als we elkaar liefhebben,  
blijft God in ons en is zijn liefde in ons  
ten volle werkelijkheid geworden.  
 
  



 

 

Lied 568.a Ubi caritas (3x gezongen) 
   Ubi caritas et amor 
   ubi caritas Deus ibi est. 
 
 Daar waar liefde heerst en vrede 
 daar waar liefde heerst daar is God met ons 
 
Overdenking 
 
Muziek: Giovanni Pierluigi da Palestrina — Canticum Canticorum 
 
Inzameling van de gaven  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: 978 Aan U behoort, o Heer der heren 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
  de aarde met haar wel en wee, 
  de steile bergen, koele meren, 
  het vaste land, d'onzeekre zee. 
  Van U getuigen dag en nacht. 
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
  met koninklijke pracht bekleed. 
  De zorgeloze vogels melden 
  dat Gij uw schepping niet vergeet. 
  't Is alles een gelijkenis 
  van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
  en laat mij door de wereld gaan 
  met open ogen, open oren 
  om al uw tekens te verstaan. 
  Dan is het aardse leven goed, 
  omdat de hemel mij begroet 
 
Zending en Zegen beantwoord met gezongen ‘Amen’ 


